
    
 
 

Agenda: 
Dinsdag 2 december:  vervroegde middagpauze groep 1 tot en met 4. 
Dinsdag 2 december:  12.30 uur vertrek naar kluis van Sinterklaas. 
Woensdag 3 december: 2e adventsviering in het kleuterlokaal. 
Vrijdag 5 december:  Sint op bezoek 
Vrijdag 5 december:  13.00 de strijd om de Gouden Pepernoot. 
Donderdag 18 december: 19.00 uur kerstviering kinderen en ouders in Gereformeerde Kerk. 
 
Jarigen: 
Jara Benjamins uit groep 4 wordt op 5 december 7 jaar! 
Danique Benjamins uit groep 7 wordt op 6 december 11 jaar! 
We wensen de zussen met hun familie een fijne verjaardag! 
 
Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden. 
 
Tel de dagen, tel de nachten, 
blijf geloven, blijf verwachten. 
Want het Licht komt dichterbij- 
het wordt Kerst voor jou en mij. 
 
Adventsvieringen: 
Zondag is de eerste adventszondag. Op school moeten we altijd iets voor lopen op de adventszondagen 
omdat Kerst natuurlijk in de Kerstvakantie valt. 
We werken naar de  adventzondagen toe. Het thema deze week is: Blijf wakker! 
Deze eerste week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat precies. Jezus vertelde er zelf bijzondere 
verhalen over. Over een vijgenboom die laat zien dat de zomer eraan komt. Over een deurwachter die op de 
uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we uit het boek Jesaja. Hij verwachtte dat er een nieuwe tijd zou 
aanbreken. 
De eerste adventsviering was een fijne viering. 
 

   

Datum: vrijdag 28 november 2014 

       weekinfo 

Bijbelverhalen voor de komende week 

De les van de vijgenboom, Marcus 13:28-32 
De deurwachter, Marcus 13:33-37 
De Messias, Jesaja 11:1-10  

 

 



Sinterklaas 
Wat een spannende en gezellige tijd! 
Vanmorgen kwamen we op school en het was duidelijk te zien dat de Pieten waren geweest. Ze vonden het 
vast geweldig in onze klassen want ze hebben er heerlijk gespeeld…….. maar niets opgeruimd!! 
De rommelpieten hadden er een puinhoop van gemaakt…niet te geloven!! 
Dat zullen we Sinterklaas eens vertellen wanneer hij volgende week vrijdag 5 december bij ons op bezoek 
komt! 

   
 
Hij wordt op 5 december om 8.35 uur bij de Hoeksteen verwelkomd op het plein met een welkomstlied! 
Om uiterlijk 8.45 uur zijn we allemaal binnen en gaat het feest beginnen. De kleuters krijgen eerst bezoek en 
na de pauze groep 3-4. Tussendoor zal Sint zeker ook de andere groepen bezoeken! 
Ouders die het leuk vinden kunnen om 8.30 uur gezellig meezingen en meedansen met het welkomstlied! 
Wilt u thuis vast oefenen u kunt het vinden op you tube De Sinterklaas welkomstdans van Danspiet & Raak. 
We laten ons graag verrassen! 
 
Officiële opening  schoolbibliotheek 
Vandaag is Roelien Spiekman van de bibliotheek in alle klassen geweest om uitleg te geven over de 
schoolbibliotheek. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben allemaal een boek kunnen lenen voor in hun vak. 
Maar natuurlijk is het ook leuk om een boek mee naar huis te kunnen nemen om te lezen.  
Woensdag 3 december is het zover. Dan is de officiële opening van de schoolbibliotheek. Ouders en 
belangstellenden zijn om 11.45 uur welkom . Van  12.15 uur tot 14.45 uur  kunnen de kinderen samen met 
een ouder een boek komen lenen uit de schoolbibliotheek.  
De momenten dat de schoolbibliotheek open is zijn:  elke dinsdag van 15.00 uur tot 15.30 uur en elke 
woensdag van 12.15 uur tot 12.45 uur. We hopen veel kinderen met hun ouders te mogen begroeten. 

 
Gouden Pepernoot groep 5 t/m 8 
Opgave kan tot en met maandag 1 december. Volgende week krijgen ze nog een brief mee met de laatste 
afspraken. Vrijdagmiddag 5 december is het zover. De optredens van de talenten van onze school vinden 
plaats in de gymnastiekzaal. U bent welkom om dit feest mee te maken. 
 
De kluis van Sinterklaas 
Dinsdag is het zover, dan gaan de kinderen van groep 1 tot en met 4 naar de kluis van Sinterklaas. 
Alle ouders die zich hebben opgegeven verwachten we om 12.30 uur op school. 
Dan krijgt u een groepje kinderen die u die middag begeleidt in de kluis van Sinterklaas. 
Het belooft een geweldige middag te worden. 
De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben een vroege middagpauze! Van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
Er is voor de overblijfkinderen een overblijfmoeder om die tijd aanwezig! 



Parkeren: Juf Gerda gaat als eerst en u kunt de kinderen bij haar laten wanneer u uw auto gratis wilt parkeren 
op het Mauritsplein. (5? minuutjes lopen) U kunt wel parkeren bij de kluis maar dan moet er parkeergeld 
betaald worden de keus is aan u! 
 
Kunstmenu 
Dinsdagmiddag was de beurt aan de groepen 1 en 2 om lekker te dansen in het sprookjesbos. De kinderen 
hebben heerlijk gedanst zoals u op de foto’s kunt zien! 

   
 
Groep 5. 
Onze klas is al gezellig ingericht voor het sinterklaasfeest. Vrijdag zijn de pieten bij groep 1 t/ m 4 in de klas 
geweest. Maar zijn ons gelukkig niet vergeten  . Afgelopen week hebben we ook lootjes getrokken.  
 
We hebben met geschiedenis een ‘webpad’ gevolgd over de Romeinen. D.m.v. filmpjes en opdrachten hebben 
we de vragen op het werkblad van een antwoord proberen te voorzien. Wisten jullie dat de Romeinen 
gezamenlijke naar het toilet gingen? Dat de Romeinen het gedeelte tot Rijn veroverd hadden? Dat de 
Germanen boven de Rijn woonden? Dat de Romeinen gezorgd hebben dat we nu kippen hebben? 
 
Met spelling hebben we de regel van ‘heerlijk’ geleerd (als je aan het eind van een meerlettergrepig woord 
 / luk/ hoort, schrijf je lijk ) de regels herhaald van: ’ molen’ ( hoor je aan het eind van een klankgroep een 
lange klank, dan schrijf je een a, e, o of u  ) en ‘mollen’ (hoor je aan het eind van een klankgroep een korte 
klank, dan volgen er altijd 2 medeklinkers) Best lastig hoor al die regels door elkaar en ze te onthouden maar 
het gaat al steeds beter om ze te leren toepassen. 
 
(rekenhuis)werk 6/7 
In verband met de rekentoets van blok 3 is er deze week geen rekenhuiswerk voor de 1* rekenaars. Daardoor 
blijft er gelukkig tijd over om het huiswerk van aardrijkskunde H3 goed te leren voor maandag 1 december. 
Een weekje later op 8 december doen we de topotoets van ditzelfde hoofdstuk. Succes met leren allemaal en 
denk aan de mapjes.  
 
EHBO-examen groep 8 
De 17 leerlingen van groep 8 hebben dinsdagmiddag hun EHBO-diploma gehaald. Vanaf eind augustus werd 
de theorie en praktijk flink geoefend. Op school werd dit gedaan door juf Henriëtte Zomer van de EHBO-
vereniging Hollandscheveld. Thuis waren moeder, vader, zus of broer vaak het slachtoffer. Het examen 
leverde enige spanning op, maar ……. iedereen is geslaagd! Alle geslaagden van harte gefeliciteerd. 

       



Cadeausurprise en gedicht groep 8 
Op vrijdagmorgen vieren we het gezellige Sinterklaasfeest in de klas. De lootjes zijn dinsdagmiddag getrokken 
en de kinderen hebben een papiertje meegekregen met de laatste info. Het is elk jaar wonderbaarlijk hoe 
mooi de surprises zijn en hoe inspirerend de gedichten worden gemaakt. 
Sinterklaas zat eens te denken, wat zullen we die ……………………….. toch eens schenken. (hoe inspirerend en 
vernieuwend kan een meester toch zijn!) 
 
De nationale voorleeswedstrijd groep 7 en 8 
Op donderdagmiddag 27 november is de finale van 5 voorleeskandidaten bij ons op school gehouden. De zeer 
deskundige jury, bestaande uit juf Roelanda, meester Justin en meneer van Zanten had het er maar wat 
moeilijk mee. Het niveau van de 5 kandidaten was hoog en er werd op een plezierige manier voorgelezen. De 
winnaar van dit jaar is Jasper Koekoek. Hij gaat naar de volgende ronde: “Wie wordt de voorleeskampioen van 
de gemeente Hoogeveen?” Deze ronde wordt in het voorjaar gehouden. 
Alle deelnemers aan de voorronde en de finaleronde worden hartelijk bedankt voor hun deelname aan de 
voorleeswedstrijd. 
 
 
Van Het MFC  ‘de Opsteker’ 


